
HELP IK STIK! 
 
Waarom komen we niet in opstand tegen de grove schending van het fundamentele recht op 
verkoeling en onbelemmerde toegang tot publiek open water? Waarom zien politiek, pers en 
publieke opinie dit niet? Van niet kunnen zwemmen word je ziek. Wanneer start de burgerlijke 
ongehoorzaamheid? 
 
Ik heb als Belg 11 jaar in Nederland gewoond en gewerkt (o.a. als freelance kunstenaar/muzikant 
en maatschappelijk geëngageerd tekstschrijver). Sinds een jaar ben ik weer in Antwerpen. Mijn 
partner en ik hebben een bescheiden inkomen en huren een apartement onder het dak (85m2). 
Vorige zomer liep de temperatuur er op tot 37 graden, ondanks ramen dichtplakken en 
verduisteren. We hebben geen tuin en geen balkon. Vorig jaar pendelde ik tussen Antwerpen en 
Den Haag, waar we vroeger woonden, omdat het hier bijna twee maanden lang door de hitte 
onleefbaar was. Koken ging niet, thuiswerken niet, slapen ook niet. 's Nachts alles openzetten hielp 
niet. Deze zomer dreigt hetzelfde te gebeuren. Gisteravond ben ik na mijn werk naar de 
Boekenbergvijver gefietst om er te gaan afkoelen. Verschillende mensen deden er al in alle rust 
een plonske, ook al is de vijver op maandag (en dinsdag, en 't grootste deel van donderdag en 
vrijdag) nog tot 1 juli dicht en zou het sowieso na het zeer vroege sluitingsuur zijn. Wij zwommen. 
Zonder meer. Om 19.30 komt een koppel passanten kijven dat we niet mochten zwemmen. Ik kon 
mijn oren niet geloven. De man dreigde de politie te bellen. Politie? Het was 30 graden, hier kon je 
toch geen boete voor krijgen? Na een halfuur 2 agenten in vol ornaat. Iedereen eruit, geen 
discussie. Gelukkig ook geen boete. Ik legde uit dat het tot 22u in mijn appartement niet uit de 
houden is, waarop ze zeiden dat ik dan maar ergens moest pootjebaden. Waar? Toen wist ik dat 
verdere uitleg zinloos was. Zo woedend ik was! Wie in dit land heeft het recht om te zeggen: 'U 
bent oververhit maar we ontnemen u de vrije toegang tot wat God geschapen heeft, een plas 
water. We gaan niet zorgen dat u kunt toegeven aan een natuurlijke behoefte, namelijk u bij hitte 
in een groene omgeving onderdompelen in water. Neen, we bouwen de stad vol beton en parkings 
en laat arme luizen maar creperen in hun konijnenkoten. Had u maar een huis met tuin en 
zwembad moeten bemachtigen. Bordje 'Privé' bij de ingang.' Is het een wonder dat er agressie en 
vernielzucht opduikt bij wie het niet breed heeft en oververhit raakt? 
 
Ik overweeg voortaan in Boekenberg te gaan zwemmen wanneer ik daar zin in heb. Gewapend met 
bordjes: ZWEMMEN, EEN BASISRECHT – ANTWERPEN BRANDT – ZWEMMEN IS GEEN LUXE MAAR 
NOODZAAK – MEER ZWEMVIJVERS MINDER AGRESSIE – IK HEB GEEN ZWEMBAD, TUIN OF 
BALKON. Hopelijk doet iemand mee, opdat ik niet in mijn eentje als een crimineel een busje wordt 
ingesleurd. Voer voor de pers. Wie roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid om massaal buiten 
de belachelijke openingstijden te gaan zwemmen? Ik voel mij in mijn grondrechten geschonden. 
Het is een lichamelijke noodzaak. Als ik in dit weer niet kan zwemmen, ga ik gekke dingen doen, 
slaan de stoppen door. Oké, Boekenberg is een zwembad: maar waar is het open water dan? Om in 
te zwemmen op eigen verantwoordelijkheid. Dit verbieden schendt het recht op lijfsbehoud en 
gezondheid. Ik kan dit niet accepteren. 
 
Niet wij zijn de criminelen maar degenen die ons het recht ontzeggen natuur en water op te 
zoeken. Degenen die onze natuur en ons water vergiftigen en vervuilen en dat als excuus 
gebruiken om ons de toegang tot die natuur en dat water te ontzeggen. Het water en de natuur is 
van iedereen. Antwerpen is van iedereen toch? Ook van degenen die thuis het kookpunt naderen? 
Er is genoeg open water om in te zwemmen. En plekken genoeg om méér zwemvijvers zoals die in 
Boekenberg te maken, in de plaats van die chloorbaden. En een paar heel grote in het hele land. 
Op maximum 25 minuten fietsafstand. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Zonder redders, 



maar met informatie over zwemwaterkwaliteit. Wij zijn volwassenen. 
 
En wij betalen belasting voor een gezonde leefomgeving. 
 
Vriendelijke groet, Rebecca. 
 


